
Je hebt een leuk gezin of familie…
Je hebt veel vrienden…
Je bent financieel onafhankelijk… 
Je hebt alles wat je hart begeert… 
Je kunt het leven aan...

“Gaat in door de enge poort; want wijd is de 
poort en breed is de weg, die tot het verderf 

leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan;”
Mattheüs 7:13

“Jezus zei tot hem: Ik ben de Weg, en 
de Waarheid, en het Leven. Niemand 

komt tot de Vader dan door Mij.”
Johannes 14:6

“Jezus dan sprak wederom 
tot henlieden, zeggende: Ik 

ben het Licht der wereld; die 
Mij volgt, zal in de duisternis 

niet wandelen, maar zal het 
licht des levens hebben.”

Johannes 8:12

... denk je ...

Wil je genoemde Bijbelteksten nalezen 
of wil je een Bijbel aanvragen? 

Wil je doorpraten over het evangelie? 
Kijk op www.zien-en-geloven.nl
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Jezus, Gods eniggeboren Zoon, stierf bijna 2000 jaar geleden 
aan het kruis. Niet zomaar een gewone kruisdood zoals 
in die tijd wel meer voorkwam. Nee, in de Bijbel en vele 
oudheidkundige geschriften wordt specifiek de kruisdood 
van Jezus beschreven. Waarom? Omdat Hij door Zijn dood 
de wereld uit de handen van de satan heeft verlost. Iedereen 
moet deze boodschap horen. Vandaar dat nu nog dagelijks, 
wereldwijd, over deze marteldood wordt gesproken. Ook 
komt deze boodschap vandaag tot jou. Opdat jij je toevlucht 
bij Jezus zoekt en jij ook bevrijd wordt uit de macht van de 
satan.

Je zegt wellicht:
Het gaat goed met mij.
Ik heb geen verlosser nodig. Je bedriegt jezelf.
Ook jij ligt in de handen van de satan en hebt 
vergeving van jouw zonden nodig. 
Vlucht dan tot Jezus, opdat je gered wordt.

Stel dit niet uit tot morgen. Deze zaak is zo belangrijk dat je 
geen rust kunt hebben voordat jouw zonden zijn vergeven. 
Bid dat God jou de ogen opent en je zult zien in wat voor 
gevaar je je begeeft.

Bekeer je 
en geloof het 
evangelie!

Mogelijk ben je rijk, heb je een 
leuke baan, een lieve familie en veel 
vrienden. Toch blijft er in je hart 
een leegte bestaan.

Dat komt omdat je gemaakt bent 
om God te dienen. Maar tussen 
God en jou is een ontzettend grote 
kloof.

God is rein en volmaakt.
Je hebt een hart dat zwart is van 
de zonde. Hoe kun je ooit weer tot 
God komen?

God zond Zijn Zoon Jezus om de 
straf te dragen. Hij stierf aan het 
kruis. Als je in Jezus gelooft, kun je 
weer tot God naderen. Hij zal jouw 
zonden vergeven. God ziet dan niet 
jouw zonden aan, maar de betaling 
van Christus. Omdat hij volmaakt 
was, is het alsof jij ook volmaakt 
bent.

“Want alzo lief 
heeft God de wereld 

gehad, dat Hij 
Zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder 

die in Hem gelooft, 
niet verderve, 

maar het eeuwige 
leven hebbe.”
Johannes 3:16

“Wij bidden van 
Christuswege: 

Laat u met God 
verzoenen.”

2 Korinthe 5:20b

“Welgelukzalig 
is de mens die 
de HEERE de 

ongerechtigheid 
niet toerekent.”

Psalm 32:2a


